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STARTZONDAG 15 september 2024
Ankerdienst: Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk
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Voorganger: Baukje Jansen
Organist/pianist: Ina Terpstra
M.m.v.: Werkgroep Ankerdiensten

Samen . Vieren. Ontmoeten



OP DE DREMPEL
Welkom en mededelingen
We gaan staan en worden stil
Bemoediging
ovd. Onze hulp isin de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
gem.  DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Drempelgebed

Aanvangslied: Opwekking 40 : Zoekt eerst het Koninkrijk van God

AANROEPING
Groet
vg. De HEER zij met u

gem. VREDE ZlJ MET U

Bijbellezing: Genesis 12: 1-4

Uitleg thema

Als Nieuw! Presentatie van de Albanié groep.
Uitleg activiteiten

Optie 1: Zing mee (kerk)

Optie 2: Doe mee (Exoduszaal)
Optie 3: Ga mee (buiten)



Optie 4: Denk mee (achterin)

GAVEN EN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed

Onze Vader

Slotlied: NLB 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Collecte (bij de uitgang)

Uitleg illustratie ‘Als nieuw!’:

Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en
handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. De handen (in gebed) reiken naar
elkaar en geven zo het geloof handen en voeten. De witte lijn is een kroon,
en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn,
samen zingen, samen bidden. De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar
steunen in vreugde en verdriet.



